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Trong Thánh lễ thứ tám của Tuần Chín ngày (Novemdiales) tưởng nhớ Đức Giáo 

hoàng Phanxicô, Đức Hồng y và Đồng Tổng trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và Các Tu 

Hội Tông đồ đã mời gọi các tín hữu biến sự nhiệt thành của các tông đồ, được khơi 

dậy bởi sự sống lại của Chúa Kitô Phục sinh, thành một "chương trình sống". "Sự ngạc 

nhiên" của họ, trái ngược với "sự bối rối" và "nản lòng", trở thành mẫu gương cho 

chúng ta ngày nay đang "rất cần gặp được Chúa". 

 

 

 

Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Đồng Tổng 

trưởng Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và Các Tu 

Hội Tông đồ đã chủ sự Thánh lễ thứ tám của 
tuần chín ngày tang lễ, vào chiều thứ Bảy, ngày 

3 tháng 5, tại Vương cung thánh đường Thánh 
Phêrô. Trong bài giảng, ngài đã nói về một cách 

sống mới bắt nguồn từ tình yêu và được phản 
ánh trong niềm vui và sự ngạc nhiên của các 

môn đồ đầu tiên chứng kiến Chúa Kitô Phục sinh. 
Đây là tấm gương mà tất cả những người đã chịu 

phép rửa tội, và đặc biệt những người theo đuổi 
đời sống thánh hiến, được kêu gọi thể hiện ngày 

nay cho một thế giới “rất cần được gặp gỡ Chúa”. 

 



 

Những người nam và nữ thánh hiến hiện diện trong Thánh lễ (@Vatican Media) 

Sự tham gia của những nam và nữ tu sĩ 

Trước Đạo luật Sám hối, Sơ Mary Barron, OLA, Bề trên Tổng quyền của Dòng Đức Mẹ 

các Tông đồ và là chủ tịch của Liên hiệp Bề trên Tổng quyền Quốc tế (UISG), đã phát 

biểu thay mặt cho những người nữ thánh hiến. Sơ đã đưa ra một bức chân dung cảm 

động về Đức Giáo hoàng Phanxicô như một “mục tử khiêm nhường, nhân hậu, tràn 

đầy tình yêu thương vô bờ bến”, người đã nhắc nhở thế giới rằng “sự mong manh” có 

thể được chấp nhận, không phải là một “giới hạn”, mà là một nguồn “ân sủng”. Sơ lặp 

lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng đối với những người nữ tu hãy phục vụ với lòng 

khiêm nhường, “như Chúa Kitô quỳ xuống rửa chân cho các môn đồ của Người”. Với 

giọng nói đầy lòng biết ơn, sơ nhận ra cách Đức Giáo hoàng Phanxicô chào đón và 

trân trọng những người nữ thánh hiến, biến họ thành “những người tham gia tích cực 

vào hành trình của Thượng hội đồng”. Sơ kết luận: “Chúng tôi hứa sẽ thực hiện sứ 

mệnh này, trở thành ngọn lửa thắp sáng những ngọn lửa khác”. 

Một Đức Giáo hoàng có thể ‘làm rung chuyển mọi thứ’ 

Tiếp theo, Cha Mario Zanotti, thư ký của Liên hiệp Bề trên Tổng quyền, đã nói lên lời 

chia buồn của tất cả các Hội Dòng. “Đức Giáo hoàng Phanxicô”, Cha nói đầy xúc động, 

“đã để lại cho chúng ta một di sản to lớn về nhân loại, một thế giới Kitô giáo sâu sắc”. 

Cha mô tả Đức Giáo hoàng “gần gũi”, một người biết lắng nghe và là người có khả 

năng “làm rung chuyển” Giáo hội bằng những lời lẽ mạnh mẽ thách thức “những điều 

chắc chắn” và “những thói quen được che đậy bằng lòng sùng kính”. Với sự kiên định 

của Tin Mừng, Đức Giáo hoàng kêu gọi sự nhất quán với Kinh thánh và với đặc sủng 

của các gia đình Dòng tu, nhấn mạnh sự khó nghèo như một dấu hiệu tiên tri chống 

lại quyền lực và sự giàu có. 



 

Sơ Mary Barron, OLA và Cha Mario Zanotti đưa ra những suy tư chia sẻ  

Thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với Chúa 

“Cầu nguyện cho người chết là công việc bác ái vĩ đại nhất.” Với câu trích dẫn này của 

Thánh Alphonsus Maria de’ Liguori, Đức Hồng y Fernández Artime đã mở đầu bài 

giảng của mình. Ngài đã trích dẫn lời Thánh John Mary Vianney: “Cầu nguyện cho 

người chết là yêu thương những người đã chết.” Những lời của ngài tràn đầy ký ức và 

tình yêu, hướng về những nam nữ thánh hiến đang tham dự lễ tưởng nhớ. Đức Hồng 

y đã nhắc lại tình cảm của các dòng tu dành cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và lời cầu 

nguyện liên tục của họ: “cho chức vụ của ngài,” cho cá nhân ngài, “cho Giáo hội và 

cho thế giới.” 

Suy ngẫm đoạn Tin mừng kể lại sự hiện ra của Chúa Kitô Phục sinh với các tông đồ 

bên bờ Biển Tiberias, Đức Hồng y trích dẫn lời Thánh Athanasius, người đã nói rằng sự 

hiện diện của Chúa Kitô Phục sinh làm cho cuộc sống “trở thành một bữa tiệc liên 

tục.” Chính ánh sáng biến đổi này đã giúp các tông đồ đối mặt với “tù đầy”, “mối đe 

dọa” và sự ngược đãi mà không sợ hãi. 

Trích dẫn từ một trong những bài giáo lý của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y 

Fernández Artime nói rằng "Tôi tự hỏi các tông đồ đầu tiên đã tìm thấy sức mạnh ở 

đâu để làm chứng như họ đã làm? Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy niềm vui và lòng 

can đảm để công bố Tin Mừng trước những trở ngại và bạo lực?" Câu trả lời, ngài giải 

thích, rất rõ ràng: chỉ có sự hiện diện của Chúa Phục sinh và hành động của Chúa 

Thánh Thần mới có thể giải thích được điều này. Đức tin của họ bắt nguồn từ trải 

nghiệm mạnh mẽ và cá nhân về Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh, làm cho họ 

không sợ hãi điều gì. Ngày nay cũng vậy, mọi người chúng ta cần được gặp gỡ Chúa 

để rao giảng sứ điệp cứu rỗi của Người." 



 

Các thành viên của cộng đoàn cầu nguyện trong lễ kỷ niệm 

Tình yêu của Chúa Kitô 

Sau đó, Đức Hồng y nhắc lại những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong 

Năm Thánh về Đời sống Thánh hiến vào tháng 2 năm 2000. Ngài mô tả đời sống 

thánh hiến là "sự hiện diện mang tính tiên tri cho toàn thể dân Chúa", với đời sống 

trong những lời khấn khó khăn, nhưng vẫn cống hiến mà không chút do dự "nhân 

danh Chúa Kitô, để phục vụ người nghèo, người bị thiệt thòi và người bị ruồng bỏ". 

Ngài nói rằng tất cả những người đã chịu phép rửa tội đều được kêu gọi làm chứng 

nhân cho Chúa, và lời kêu gọi trở thành môn đệ trước lời mời gọi sống với Chúa như 

là trung tâm của đời sống. 

“Sứ mệnh này đặc biệt cấp bách cho ngày nay, khi ở nhiều nơi trên thế giới, Chúa 

dường như bị vắng bóng hoặc bị lãng quên. Trong những thời điểm như vậy, chúng ta 

có thể noi theo con đường của Thánh Benedict: “Đừng ưu tiên điều gì hơn tình yêu 

của Chúa Kitô.”” 

Sự hiện diện trong những khoảnh khắc khó khăn 

Đức Hồng y cũng nhắc lại một chủ đề mà Đức Benedict XVI đã nêu: đời sống thánh 

hiến phải giống như “những người lính canh nhận định và công bố cuộc sống mới 

đang hiện diện trong lịch sử của chúng ta.” Những người nam và nữ thánh hiến phải 

trở thành “những dấu chỉ đáng tin cậy và rạng rỡ của Tin Mừng và những nghịch lý 

của nó,” không tuân theo lối suy nghĩ của thế gian, nhưng liên tục đổi mới cam kết 

của chúng ta. Đức Hồng y lưu ý rằng trong Tin Mừng, Chúa đã hiện diện ngay cả khi 

mọi thứ dường như đã mất và đã thất bại, Ngài đến gần các môn đệ, trao ban cho họ 

tràn đầy niềm vui, khi họ nhận ra Người là “Chúa.” 

“Với cách diễn đạt này, chúng ta tìm thấy niềm vui và sự kinh ngạc của đức tin Phục 

sinh, điều này trái ngược hoàn toàn với sự bối rối, chán chướng và cảm giác bất lực 

trước đó trong lòng các môn đệ. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục sinh mới 

biến đổi mọi thứ: bóng tối bị ánh sáng chế ngự; công việc vô ích lại trở nên kết quả; 

sự mệt mỏi và bỏ rơi nhường chỗ cho năng lượng mới và niềm tin chắc chắn rằng 



Người ở cùng chúng ta. Những gì đã xảy ra với những chứng nhân đầu tiên và đặc ân 

của Chúa có thể và phải trở thành kế hoạch cuộc sống cho tất cả chúng ta.” 

 

Các Hồng y có mặt tại buổi lễ  

Đánh thức thế giới 

Để kết luận, Đức Hồng y Fernández Artime một lần nữa trích dẫn Đức Giáo hoàng 

Phanxicô, người đã mời gọi các tu sĩ trong Năm Đời sống Thánh hiến (2015–2016) 

“đánh thức thế giới” bằng trái tim và tinh thần trong sáng, có khả năng nhận ra Chúa 

Kitô trong những người nam và nữ ngày nay, đặc biệt nơi những người nghèo, những 

người bị lãng quên, những người bị loại trừ, “vì Chúa ở trong họ.” 

Xin Đức Maria, Mẹ của Giáo hội, ban cho tất cả chúng ta ân sủng để trở thành những 

môn đệ truyền giáo ngày hôm nay, những chứng nhân của Con Mẹ trong Giáo hội của 

Người, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sống trong hy vọng, vì Chúa Phục 

sinh ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Amen.” 


